ZONDAGSBRIEF 15

Hervormde Gemeente Zevenbergen

(T)Huis aan de Markt.
Welkom!

14 april 2024, 27e jaargang, week 15 e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
Voorganger ds. Gert Oostermann. M.m.v. de zang- en muziekgroep.

Organist Gerrit van der Schouw

Ouderling van dienst Dingeman Burgers

Bloemengroet fam. De Vries

WELKOM IN DE KERK

Wees deze zondag hartelijk welkom in de kerk! Ook wie op afstand meekijken of -luisteren, weet u
zich van harte verbonden. Als er kinderen in de basisschoolleeftijd aanwezig zijn, is er voor hen
eerst een kindermoment in de dienst waarna ze welkom zijn in de kindernevendienst.

KERKDIENST KOMENDE ZONDAG 14 APRIL

De tweede zondag na Pasen heet Misericordias Domini. De goedheid, of goedertierenheid van de
Heer, betekent dat. De naam komt uit Psalm 33 vers 5: "De aarde is vol van de goedertierenheid
van de Heer’. Want goed is de Heer die de dood heeft overwonnen en ons betrekt bij zijn
overwinning. De zang- en muziekgroep hoopt deze zondag een bijdrage te leveren in de dienst, met
Gerrit van der Schouw als organist en pianist. De Bijbelgedeelten die in de verkondiging centraal
staan zijn Johannes 21 vers 15 — 19 en 1 Petrus 3 vers 14 en 15.

In de kindernevendienst gaat het over Saul die tot eerste koning van Israél wordt gezalfd.

COLLECTES
le collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters, de uitgangscollecte is bestemd
voor Kerk in Actie, zending.

UITGANGSCOLLECTE: KERK IN ACTIE, ZENDING RWANDA

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerk en
organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en wer leren
samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet
meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze
biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge
generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de Rwandese kerken om jongeren en
getraumatiseerde mensen een steun in de rug te geven. Geef in de collecte of maak je bijdrage
over op NL96RAB0O0373710518 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zevenbergen, Kerk in Actie
0.v.v. collecte Zending april. Hartelijk dank! Lees meer op kerkinactie.nl/kerkrwanda

NAPRATEN OVER DE KERKDIENST EN KINDERNEVENDIENST

Misschien bij de koffie in Het Anker of thuis. Praat eens na over: Saul wordt de eerste koning van
Israél (kindernevendienst). Wij worden na Pasen, door Jezus, nieuwe mensen (kerkdienst). Lijkt dat
op elkaar? Heb het bv. over verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en je afhankelijkheid van God.

KOFFIEDRINKEN NA DE KERKDIENST
Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Anker, naast de kerk. Koffie, thee
en limonade staan klaar. Van harte welkom!

VIERINGEN IN MOERDIJK
Zondag 14 april ds. F.A. den Harder, organist Sander Barth
Zondag 21 april ds. F.A. den Harder, organist Karin Endepoel


mailto:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/meer-jongeren-in-de-kerk/

KERKDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 21 APRIL

Deze derde zondag na Pasen heet Jubilate. Juicht of jubelt betekent dat. Het komt uit Psalm 66
vers 1, waar heel de aarde opgeroepen wordt om te juichen voor de Heer. “Juicht, want Jezus is
Heer’, zingt een lied. Immers, zo kort na Pasen klinkt het als een echo: Jezus is Overwinnaar.

IN DE KOMENDE WEEK (activiteiten vinden plaats in Het Anker tenzij anders vermeld)
Woensdag 17 april  20.00 uur Missionaire Commissie, Arkelhof 54

INLEVERPUNT VOEDSELBANK START 18 APRIL

Vanaf donderdag 18 april kunnen er elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur tijdens de
koffieochtenden producten worden ingeleverd voor de voedselbank. U kunt na deze datum uw
producten ook op zondag inleveren in Het Anker.

In onderstaande lijst staan de producten waar behoefte aan is:

o\/olkorenpasta oVis in blik

eCouscous eHavermout
eGroenteconserven oZilvervliesrijst

eHoudbare halfvolle melk eZonnebloemolie of olijfolie
eSoep in blik of zak oKoffie of thee

Kerk in Actie heeft een hippe, duurzame gratis tas beschikbaar, waarin je de producten naar de kerk
kunt brengen. Bestel de gratis tas via kerkinactie.nl/tas.

GEBEDSPUNTEN VOOR DE JEUGD

Begin dit jaar is er een oproep geweest voor bidders voor de jeugd, de gezinnen en de
jeugdactiviteiten. Er hebben zich 15 gemeenteleden aangemeld die thuis (op zelf gekozen
tijdstippen) graag willen bidden. Wat mooi dat zij zich hebben aangemeld!

Via deze weg willen we jullie laten weten dat er gebedspunten aangedragen kunnen worden, zodat
deze gemeenteleden in gebed de gebedspunten bij God kunnen brengen.

Mochten u/jij een gebedspunt hebben m.b.t. de kinderen, jongeren, gezinnen en jeugdactiviteiten,
dan kun je dit gebedspunt aan Pauline Kranendonk doorgeven. Het mogen trouwens ook
dankpunten zijn. Mail: paulinekranendonk@hotmail.com / Whatsapp: 06 53877837. Zij zal de
aangereikte gebedspunten verspreiden onder de 15 bidders. Telkens als nieuwe gebedspunten
worden aangereikt, zal Pauline deze weer doorgeven aan de bidders.

Een belangrijk verzoek: vraag bij persoonlijk gebed voor iemand na of zijn/haar naam bekend mag
zijn bij de groep bidders. Als de persoon liever anoniem wil blijven, dan is dat natuurlijk prima!

De kerkenraad

VAKANTIE
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vakantie van zaterdag 13 april t/m zondag 21 april.

BRUNCH + DE ONTMOETING

Op zondag 21 april ben je om 11.30 uur van harte welkom in de Ontmoeting voor gesprek,
ontmoeting en brunch. Het thema is "Een leven lang leren”. Gastsprekers zijn Michelle Wedage en
Lian van Gils van Zorgboerderij Antonius Hoeve.

Aanmelden graag uiterlijk 18 april per mail brunch@deontmoeting.nu

ZOMERAVONDDIENST VOLGENDE WEEK ZONDAG 21 APRIL

In een korte vesper komen we samen voor Gods aangezicht om de zondag af te sluiten en ons voor
te bereiden op de nieuwe week. We zingen een paar avondliederen, luisteren naar meditatieve
woorden, belijden ons geloof en bidden een avondgebed. Organist is hr. Evert van de Kamp.

ZONDAGAVONDDIENSTEN IN DE ZOMER

Graag zou ik gedurende de zomermaanden één keer per maand op zondagavond een korte
avonddienst houden. Ik kan niet zo goed inschatten of er behoefte aan is. Persoonlijk mis ik de
mooie avondliederen en het avondgebed binnen de gemeente en zou er graag in voor gaan. Geen
preek, maar een korte meditatie/overweging bij een lied, een Psalm of een Bijbelgedeelte. Data zijn
21 april, 26 mei, 16 juni, 14 juli en 22 september (vanwege vakantie slaan we de maand augustus
over). Van 19.00 uur tot ongeveer 19.45 uur. Hopelijk is er belangstelling voor. Van harte welkom!
ds. Gert Oostermann.
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