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Voorganger ds. C.L. de Rooij, Rotterdam IJsselmonde

Ouderling van dienst mw. M. Latour-Swaanswijk

Organist dhr. A. van Muijen

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Christel Bakker

Koster dhr. M. de Vries

Bloemengroet fam. v.d. Duijn Schouten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk

KINDERNEVENDIENST
— ~ Verbonden Genesis 6: 5-22

is een rechtschapen man die een voorbeeldig leven leidt. Dat is de basis
waarmee God verder wil. Hij vraagt Noach om een ark te bouwen waarin het
goede leven zal worden bewaard.

Vﬂ l }gé Vandaag gaat het over Noach, een mens die leeft in verbondenheid met God. Hij

OMZIEN NAAR ELKAAR
Mw. Ank Bijnagte (Gildelaan 68, 4761 BA Zevenbergen) verblijft momenteel voor revalidatie in De Zeven
Schakels

DEZE WEEK
Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger ds. W. van Laar

ZONDAGAVONDSAMENKOMST

Op zondagavond 6 mei is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in "Het Anker”. Dit is de laatste
avond van dit seizoen. In september zullen we, naar verwachting, weer verder gaan.

Het onderwerp van deze laatste keer is: “Tot ziens in Jeruzalem!”. Ik zal weer een korte inleiding houden,
waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied. Na afloop is er
natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.
Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.n

VAKANTIE DS. BUJS
Ds. Buijs heeft vakantie van 27 april tot en met 6 mei. Indien nodig kunt u contact opnemen met de scriba.

VAKANTIE PAULINE KRANENDONK
Kerkelijk werker Pauline Kranendonk heeft vrij van 28 april t/m 13 mei.

DODENHERDENKING

Op vrijdag 4 mei vindt weer de traditionele dodenherdenking in Zevenbergen plaats. Het thema van dit jaar is
‘Verzet als voorbeeld’.

Voorafgaand aan de 2 minuten stilte bij het monument in het Julianaplantsoen is er een bezinningsbijeenkomst
in de RK kerk aan de Markt in Zevenbergen.

Tijdens de bezinningsbijeenkomst zal één van de leden van het College van Burgemeester en Wethouders
namens het gemeentebestuur het woord voeren.

Medewerking wordt verleend door het Zevenbergs Vocaal Ensemble. Spreker is mevrouw Cecile Dierick van
Pottelberghe. De bezinningsbijeenkomst in de RK kerk begint om 19.00 uur.

Aansluitend aan de bezinningsbijeenkomst is er een stille tocht naar het monument aan het Julianaplantsoen
waar om 20.00 uur de 2 minuten stilte worden gehouden. Tevens is daar de gelegenheid om bloemen te
leggen.



ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Intochtslied NLB 885: 1 en 2/ Stil gebed, votum en groet/
Zingen Psalm 72: 1 en 4/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebod/ Zingen Psalm 86: 4/ Gebed/
1e Schriftlezing Joh 15: 1-8/ Zingen NLB 653: 1 en 5/ 2° Schriftlezing Kol 3: 1-17/ Zingen NLB 632/
Prediking/ Orgelspel/ Zingen NLB 838/ Gebed/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/
Inzameling van de gaven / Zingen NLB 416/ Zegen (gezongen amen) Zingen Wilhelmus: 1 en 6 (NLB 708)

Johannes 15: 1-8

1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. 2ledere rank aan mij die geen vrucht
draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten

draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie
gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank
die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen
vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als
jullie niet in mij blijven. 51k ben de wijnstok en jullie zijn

de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij
veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets

doen. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie
in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen
wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn
Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht
dragen en mijn leerlingen zijn.

Kolossenzen3: 1-17

1Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de
rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet
op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw
leven ligt met Christus verborgen in God. 4En
wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u,
samen met hem, in luister verschijnen.

SLaat dus wat aards in u is afsterven: ontucht,
zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook
hebzucht — hebzucht is afgoderij —, 6want om deze
dingen treft Gods toorn degenen die hem
ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg
gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet u alles wat
slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en
schelden. 9Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en

slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
120mdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn
heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar
vergeven14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de
band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat
in uw hart de vrede van Christus heersen, want
daartoe bent u geroepen als de leden van één
lichaam. Wees ook dankbaar.16Laat Christus’
woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en
vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart
psalmen en hymnen voor God en liederen die de
Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of

zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de

aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het
beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan
is er geen sprake meer van Grieken of Joden
besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen,

Vader, dankt door hem




