
                                                                                                                                                    

ZONDAGSBRIEF  17
22 april 2018  21e jaargang, week 17                                        e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                     
Voorganger  ds. G.C. Buijs
Ouderling van dienst  dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Ilse Kuenen
Koster dhr.  C. Bonis
Bloemengroet  fam. B. van der Put

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De 
opbrengst van de uitgangscollecte is voor Eredienst & Muziek 

KINDERNEVENDIENST

De goede herder                                                     Johannes 10: 11-16

Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. Een herder die alles voor zijn kudde 
over heeft. Zo zorgt Jezus voor mensen: Hij loopt niet weg voor dreiging en gevaar, maar 
blijft bij ze.

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                          
Mw. T. Korteweg-Nelemans (Prins Bernhardstraat 282) verblijft tijdelijk voor revalidatie in woonzorgcentrum Sint Martinus 
in Zevenbergschen Hoek (kamer 12, 1ste etage).                                                                                                                     
Mw. Ank Bijnagte (Gildelaan 68, 4761 BA Zevenbergen) verblijft momenteel voor revalidatie in De Zeven Schakels            
                                                                                                                                                                              
DEZE WEEK                                                                                                                                                                              
Woensdag   18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                   
Donderdag  14.30 uur  Protestantse viering in De Zeven Schakels,  voorganger ds. A. ASlingerland                                    

TIENERVIERING                                                                                                                                                                        
Vanmorgen is er weer tienerviering. Van harte welkom! Een Tienerviering met speciale gasten en met leuke opdrachten 
over jou en de gemeente. Dit als voorbereiding op de brainstormavond op 16 mei. 

BRAINSTORMAVOND OVER GEMEENTE-ZIJN EN JEUGD OP 16 MEI                                                                               
Op woensdagavond 16 mei willen we samen met u en jou nadenken over gemeente-zijn en speciaal de plaats van de 
jeugd in onze gemeente. Het is belangrijk dat tieners en hun ouders komen en natuurlijk ook andere gemeenteleden. 
Daarom is iedereen van 12 jaar tot 100 jaar van harte welkom! De avond is in het Anker, begint om 19.00 uur en duurt 
tot 21.00 uur. Met de uitkomst van deze avond gaan we daarna verder aan de slag. We hopen u en jou te ontmoeten op 16
mei!        Groeten van Pauline Kranendonk, Lydia Stapper en Moniek Keur

VAKANTIE                                                                                                                                                                                 
Ds. Buijs heeft vakantie van 27 april tot en met 6 mei. Indien nodig kunt u contact opnemen met de scriba.

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen Psalm 100: 2 en 3 Moment van stil gebed / Bemoediging en 
groet/ Zingen HH 428/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebed om schuldvergeving/  Genadeverkondi-
ging/ Zingen HH 479: 1 en 3/ Leefregel/  Zingen HH 479: 4 / Gebed om  de opening van het woord en de verlichting 
met de Heilige Geest/ Schriftlezing Johannes 10: 11-18/ Zingen NLB 23C: 1, 2, 3 en 5/ Preek/ Orgelspel/ Zingen 
NLB 969/ Voorbede, dankgebed, stil gebed,  Onze Vader/ De kinderen komen  terug van de kindernevendienst/     
Inzameling van de gaven / Zingen HH 589/ Zegen (gezongen amen) 

Johannes 10: 11-8

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn 
leven voor de schapen.12 Een huurling, iemand die 
geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen 
is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht 
zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde
aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een 
huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn 
schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik

de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 
Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij 
zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, 
met één herder. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn 
leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand 
neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te 
geven en om het weer terug te nemen – dat is de 
opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’



 Hemelhoog 479: 1, 3 en 4

Hemelhoog 428

refrein :                                                                                                  
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1.Als je ’s avonds niet kunt slapen
en je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent.
refrein:

2.En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
refrein:

3. Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 

4. Vader van het leven,
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samenbracht.
 En op duizend wegen 
zendt U ons weer uit. 
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Hemelhoog 589

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!


