ZONDAGSBRIEF 16

15 april 2018 21e jaargang, week 16 e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
Voorganger ds. G.C. Buijs

Ouderling van dienst dhr. D. Burgers

Organist dhr. A. van Muijen

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Rik den Hollander

Koster dhr. G. Ardon

Bloemengroet fam. J. van der Put

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor M.A.F.-vliegers

KINDERNEVENDIENST
Ik zie het aan je Genesis 4: 1-16

De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kain niet. Hoe dat komt,
wordt niet verteld. Wel wat het gevolg is. Nog voordat Kain zijn broer heeft
doodgeslagen, spreekt God Kain aan op zijn kwaadheid. Later merkt de Heer
hem met een teken: het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Overleden

Op 8 april is in de leeftijd van 66 jaar overleden dhr. Bert Conijn.

Correspondentieadres: Ansekerke 26, 4761 NB Zevenbergen.

Mw. E.W. Waldekker-van der Ree (Prins Clausstraat 34) ligt in het Amphia Ziekenhuis (locatie Molengracht)
i.v.m. een operatie aan haar heup.

Mw. Ank Bijnagte (Gildelaan 68, 4761 BA Zevenbergen) verblijft momenteel voor revalidatie in De Zeven
Schakels

DEZE WEEK

Maandag 20.00 uur Bijbelkring

Woensdag 14.00 uur PCOB Onderwerp: Remedica Kom in beweging

Woensdag 18.30 uur Jij-Kids

Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger mw. de Waal-v.d. Vlies
Vrijdag 15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.C. Buijs

Vrijdag 20.00 uur RefleXion

BIJBELKRING
Als kring komen we weer op bij elkaar op maandag 16 april. De avond begint om 20.00 uur in Het Anker.
Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl
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ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen Psalm 98:3/ Moment van stil gebed / Bemoediging en
groet/ Zingen NLB 216/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebed om schuldvergeving/
Genadeverkondiging/ Zingen HH 624: 1, 4 en 5/ Leefregel/ Zingen NLB 838: 3/ Gebed om de opening van het
woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing Johannes 21: 15-25/ Zingen NLB 287: 1, 2 en 5/
Preek/ Orgelspel/ Zingen NLB 636: 1 en 3/ Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen
terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven / Zingen NLB 425/ Zegen (gezongen amen)

Johannes 21: 15-25

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon 20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling
Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij | van wie Jezus hield hen volgde — de leerling die zich
lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te
‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid vragen wie het was die hem zou verraden. 21 Toen
mijn lammeren.” 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met
van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, hem, Heer?’ 22 Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet
Heer, u weet dat ik van u houd.” Jezus zei: ‘Hoed mijn jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij
schapen,’” 17 en voor de derde maal vroeg hij hem: moet mij volgen.’ 23 Op grond van deze uitspraak
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus  hebben sommige broeders en zusters gedacht dat
werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet

hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet | gezegd: ‘Hij zal niet sterven,” maar: ‘Het is niet jouw
toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’

schapen. 18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong 24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis
was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat
wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je zijn getuigenis betrouwbaar is. 25 Jezus heeft nog veel
handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen meer gedaan: als al zijn daden, een voor een,

waar je niet naartoe wilt.” 19 Met deze woorden opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik,
duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van te klein zijn voor de boeken die dan geschreven
God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ moesten worden.

Hemelhoog 624: 1,4 en 5

1.Vreugde, vreugde, louter vreugde 5.Wil ons van uw vreugde geven,

is bij U van eeuwigheid. hef ons op tot U omhoog,

Schepper, die 't heelal verheugde, Gever van onsterflijk leven,

bron van eeuw'ge vreugde zijt. die tot ons U nederboog.

Gij, die woont in licht en luister, Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
drijft de schaduwen uiteen. onbevreesd in smart en pijn.

Hij, die zoekend doolt in 't duister, Laat ons Heer, door uwe liefde

vindt het licht bij U alleen. eeuwig in uw vreugde zijn.

4.0pen nu ook onze ogen

voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw Naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
leder wilt Gij zijn een Vader,

die in Jezus tot U vlucht.



