
                                                                                                                                                     

ZONDAGSBRIEF  13
25 maart 2018  21e jaargang, week  13      Palmzondag        e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl               
Voorganger  ds. G.C. Buijs
Ouderling van dienst dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Carlijn Kuenen 
Koster dhr. M de Vries
Bloemengroet  fam. M. de Vries

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.

KINDERNEVENDIENST  

Ik kom naar je toe                                                                                Marcus 11: 1-11
Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaat. Jezus 
laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op 
een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. 
Hosanna! 

TIENERVIERING                                                                                                                                                           
Vanmorgen is er weer tienerviering. Alle tieners zijn welkom om te komen.                                                            

DIENSTEN KOMENDE WEEK                                                                                                                                         
In de Stille Week voor Pasen, is er van maandag 26 maart  tot en met donderdag 29 maart elke dag een vesper. 
Deze vespers beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Het Anker. Op Goede Vrijdag vieren we het Avond-
maal. De opbrengst van de avondmaalscollecte is voor de voedselbank.  De dienst vindt plaats in de kerk en begint 
ook om 19.30 uur (Nb. niet 10.00 uur, zoals elders vermeld)                                                                                      
Zondag 1 april, Eerste Paasdag, zal tijdens een gezinsdienst medewerking worden verleend door gospelkoor     
Reclaim uit Klundert.                                                                                                                                                         

DEZE WEEK                                                                                                                                                            
Maandag     14.00 uur  Paasmiddag HVD                                                                                                                        
Woensdag   18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                                         
Donderdag  14.30 uur  Protestantse viering in De Zeven Schakels,  voorbereid door Agapegroep                                 
Donderdag  20.30 uur  Samen The passion kijken                                                                                                           
Vrijdag         10.00 uur  Weeksluiting in de Westhoek, voorganger ds. G.C. Buijs Viering Heilig Avondmaal 

THE PASSION                                                                                                                                                                  
Donderdag 29 maart wordt The Passion uitgezonden! Kom je ook kijken in  Het Anker ?? Iedereen is welkom! Na de 
Stille week kerkdienst gaat de zaal open. (deze dienst is van 19:30 u tot 20:00 u)
Om 20:30 uur start de uitzending in de grote zaal. Wij zorgen voor frisdrank, popcorn en chips!                                
Graag van te voren aanmelden bij Robert en Ellen Bakker ellen@bakkerworld.nl   of   06-15485562    

GEMEENTEAVOND                                                                                                                                                       
De gemeenteavond is gepland op 24 mei a.s. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

SENIORENVAKANTIE IN NIEUW HYDEPARK, DOORN                                                                                               
Wilt u er graag eens tussenuit, van 16 t/m 23 juni wordt er weer een vakantieweek georganiseerd voor 
gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Er zijn nog diverse hotelkamers beschikbaar op het 
prachtige landgoed in Doorn. 
De vrijwilligers maken een mooi programma met leuke workshops, uitstapjes, gaan met u winkelen, wandelen en 
fietsen en zullen er alles aan doen u een gezellige vakantie te bezorgen. De maaltijden en thee/koffie en fruit zijn in 
de prijs inbegrepen. U krijgt elke dag een heerlijk 3-gangendiner voorgeschoteld. Heeft u een dieet? Onze koks 
houden er rekening mee! Er is ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen en niets moet, (bijna) alles mag! En als u
even uw verhaal kwijt wilt; onze vrijwilligers maar ook de pastor staan voor u klaar.
Gaat u mee? Neem gezellig uw buurvrouw, broer of vriendin mee! Als u een minimuminkomen heeft kunt u korting 
via het Vakantiefonds aanvragen. Over vervoer hoeft u zich niet druk te maken, dit regelt de Diaconie. U kunt zich 
voor 1 April opgeven. Wilt u meer informatie over de vakantie of een reserveringsformulier aanvragen? Belt u dan 
naar Bets vd Lusdonk Tel.: 0168-328087 of Monica Bezemer 076-5424154           
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PAASONTBIJT                                                                                                                                                                

Op 1e Paasdag is iedereen welkom om te komen ontbijten, jong en oud, ook vriendjes, buren, familie en bekenden.  
Om 8.45 uur (inloop vanaf 8.30 uur) in Het Anker, Markt 4 in Zevenbergen.
Een mooie traditie om op de vroege paasochtend elkaar te ontmoeten, gezellig samen te zijn en te genieten van het 
paasontbijt. Aansluitend is er om 10.00 uur een feestelijke kerkdienst. Voor drinken wordt gezorgd. Zelf mag u iets 
lekkers meenemen wat we met elkaar gaan delen. E.e.a. kan in de daarvoor bestemde manden gelegd worden bij 
binnenkomst.  U kunt zich opgeven voor het ontbijt, graag uiterlijk 27 maart bij: Ellie van Wing  tel. 06-30978164 / E-
mail ellievanwing@ziggo.nl  of op de intekenlijst die in Het Anker ligt. Daarbij graag aangeven wat u voor lekkers 
meeneemt. Welkom, we zien u graag! 
Loïs de Vries, Ellie van Wing en Margreet Burgers (namens de Kindernevendienst en de Missionaire Commissie)    

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen / Zingen Psalm 138: 3 en 4/ Moment van stil gebed /                  
Bemoediging en groet/ Zingen HH 181: 1 en 4/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebed om 
schuldvergeving/ Genadeverkondiging/ Zingen NLB 377: 1, 2, 3 en 4/ Leefregel/ Zingen NLB 377: 6 en 7/    
Gebed om  de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing Marcus:20b-32/   
Zingen NLB  558: 1, 8, 9 en 10/ Preek/ Orgelspel/ Zingen HH 192/ Voorbede, dankgebed, stil gebed,           
Onze   Vader/ De kinderen komen  terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/                            
Zingen NLB 556: 1, 2 en 3/ Zegen (gezongen amen) 

Marcus 15:20b-32

Toen brachten ze hem naar buiten om hem te 
kruisigen. 21 Ze dwongen een voorbijganger die net 
de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader 
van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 22Ze
brachten hem naar Golgota, wat in onze taal 
‘schedelplaats’ betekent. 23 Ze wilden hem met mirre 
vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. 24 
Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder 
elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. 25 
Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem
kruisigden. 26 Het opschrift met de aanklacht tegen 
hem luidde: ‘De koning van de Joden’. 27 Samen met

hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van
hem, de ander links. 29 De voorbijgangers keken 
hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Ach, 
kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie 
dagen weer opbouwt, 30 red jezelf toch door van het 
kruis af te komen.’ 31 Ook de hogepriesters en de 
schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende 
opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf 
redden kan hij niet; 32 laat die messias, die koning 
van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, 
zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden 
beschimpten hem.

Hemelhoog 181: 1 en 4                                                   Hemelhoog 192

1Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’en kracht.

4Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

refrein 

1.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

2.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

3.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

4.Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.
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