
                                                                                                                                                     

ZONDAGSBRIEF 9
25 februari 2018  21e jaargang, week  9     3e lijdenszondag      e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl  
Voorganger  ds. G. C. Buijs
Ouderling van dienst mw. J. Schreurs-Ardon
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door  Veerle Mutsaers
Koster mw. A. Nijhof
Bloemengroet  mw. E. Ardon

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie,  de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer.     
De opbrengst van de uitgangscollecte is voor het  Onderhoud van de kerk.

KINDERNEVENDIENST  

Bij mij kun je thuis zijn                                                        Johannes 2: 13-22
God woont overal. Maar er is één plek waar je Hem in het bijzonder kunt vinden. 
Een huis waar Hij woont en waar Hij mensen thuis laat komen: de tempel in 
Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een
plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus 
iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond.

TIENERVIERING                                                                                                                                                      
Vanmorgen is er weer tienerviering. Alle tieners zijn welkom om te komen.  

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                        
Mw. Tolenaars-Crezee (Prins Bernhardstraat 179) heeft in het ziekenhuis gelegen, maar mocht deze week weer
thuiskomen.

                                   

DEZE WEEK                                                                                                                                                            
Woensdag     19.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                               
Donderdag    14.30 uur  Protestantse viering in De Zeven Schakels                                                                       
Vrijdag           20.00 uur  JoY                                                                                                                                    

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                          



ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen / Aansteken kaarsen / Zingen Psalm 122:1/ Moment van stil gebed /       
Bemoediging en groet / Paasproject/  Zingen HH 202: 1 en 4/ De kinderen gaan naar de kinderneven-
dienst /Gebed om schuldvergeving/ Genadeverkondiging/ Zingen HH 275/  Leefregel /                      
Zingen NLB 834/ Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest / 
Schriftlezing Johannes 2: 13-22/   Zingen NLB 280: 1, 2, 4 en 5/ Preek / Orgelspel/                             
Zingen NLB 971: 1 en 3/ Voorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug 
van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven / Zingen NLB 425 (2x) / Zegen (gezongen amen)

Johannes 2: 13-22
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, 
reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof hij op 
het tempelplein de handelaars in runderen, 
schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die
daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van 
touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun 
schapen en runderen. Hij smeet het geld van de 
wisselaars op de grond, gooide hun tafels 
omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: 
‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis
van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan 
wat er geschreven staat: ‘De hartstocht 

voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden 
vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit 
mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek 
deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen 
weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de 
bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, 
‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’  
21Maar hij sprak over de tempel van zijn 
lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood 
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd 
had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus 
gezegd had.

Hemelhoog 202: 1 en 4                                                   Hemelhoog 275
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein:

1.Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart. 

2.Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

3.Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 

4.Jezus op uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U.

                                                                        


