
                                                                                                                                                     

ZONDAGSBRIEF 7
11 februari  2018  21e jaargang, week 7   1e lijdenszondag        e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl 
Voorganger  ds. G.J. Röben uit Heerde 
Ouderling van dienst dhr. E. M.  Dalemans
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Hanna Burgers
Koster dhr. R. Schreurs
Bloemengroet fam.  H. Malipaard

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk 
beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Missionair werk 

KINDERNEVENDIENST  

Ik zorg voor jou                                                                      Marcus 1: 12-15    

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in.
Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar 
engelen zorgen voor hem. Met de kinderen hebben we het over het thema ‘Ik 
zorg voor jou’.

                                                                                         

DEZE WEEK                                                                                                                                                            
Woensdag      18.30 uur  Jij-Kids                                                                                                                              
Woensdag      14.00 uur  Ledenmiddag PCOB Onderwerp: Wijs met medicijnen                                                   
Donderdag     14.30 uur  Protestantse viering in De Zeven Schakels , voorganger ds. E. Barendregt                  
Vrijdag            20.00 uur  JoY  ( vrije avond, bij voldoende animo)                                                                          

                                                                                                                                                  

LEDENMIDDAG PCOB                                                                                                                                           
Op woensdag 14 februari zal mw. Rahab Tarasse van Benu Apotheek voorlichting geven over geneesmiddelen-
gebruik bij ouderen. Ook niet PCOB-leden zijn van harte welkom.

ZONDAGAVONDSAMENKOMST                                                                                                  
Vanavond, 11 februari is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in ”Het Anker”. Het is dan alweer 
het begin van de lijdenstijd.   Het onderwerp waar we het nu over willen hebben is: “Troost mijn volk!”. Ik zal 
weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen 
we een lied. Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten.                                  
Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.                                                                                                 
Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl

AFWEZIGHEID DS. BUIJS                                                                                                                                      
In verband met een lang weekend weg is Ds. Roberto Buijs afwezig van vrijdag 9 februari t/m maandag 12 
februari. Indien nodig kunt u contact opnemen met de scriba of de ouderling.

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen NLB 84a: 1 en 3/ Stil gebed, votum en groet /            
Uitleg Paasproject en Zingen HH 396: 1 en 2/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Aanvangstekst     
2  Petrus 1: 16 en 17/ Zingen Psalm 27: 2 en 4/ Gebod van God/ Zingen Psalm 95: 4 / Gebed/ Schriftlezingen
Matteüs 16: 21-28 en Matteüs 17: 1-13/  Zingen NLB 575: 1 en 2/ Verkondiging/ Orgelspel/                               
Zingen NLB 289: 1, 2 en 3/ Dank  en voorbede/   De kinderen komen terug van de  kindernevendienst/              
Inzameling van de gaven/ Zingen NLB 416: 4 Zegen (gezongen amen) 



Matteüs 16: 21-28                                                    Matteüs 17: 1-13                                                   
21Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen 
duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van
de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, 
maar op de derde dag uit de dood zou worden 
opgewekt. 22Petrus nam hem terzijde en begon 
hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 
Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23Maar 
Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 
‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van 
de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat 
God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie 
achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij 
volgen. 25Want ieder die zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van mij, zal het behouden. 26Wat heeft 
een mens eraan de hele wereld te winnen als hij 
er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet 
overhebben voor zijn leven? 27Wanneer de 
Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn 
engelen en bekleed met de stralende luister van 
zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden 
belonen. 28Ik verzeker jullie: sommige van de 
hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de 
komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke 
heerschappij hebben meegemaakt.’

1Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 
diens broer Johannes met zich mee een hoge berg 
op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen 
veranderde hij van gedaante, zijn gezicht 
straalde als de zon en zijn kleren werden wit als
het licht. 3Plotseling verschenen aan hen 
Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 
4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 
‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal 
ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor
Mozes en een voor Elia.’ 5Hij was nog niet 
uitgesproken, of de schaduw van een stralende 
wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk 
een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem 
vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6Toen de 
leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en 
verborgen uit angst hun gezicht. 7Jezus kwam 
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie 
hoeven niet bang te zijn.’ 8Ze keken op en zagen 
niemand meer, Jezus was alleen.

9Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus 
hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben 
gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is 
opgewekt.’ 10De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom
zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet
komen?’ 11Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad 
komen en alles herstellen. 12Maar ik zeg jullie dat 
Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet 
herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze 
wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun 
toedoen moeten lijden.’ 13Toen begrepen de 
leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde.

Hemelhoog 396: 1 en 2 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar de hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn we nog maar klein:
samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
wij zijn in de wereld niet alleen
God kent iedere kind bij name,
Zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.
                                                                  


