ZONDAGSBRIEF 6

4 februari 2018 21e jaargang, week 6 e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
Voorganger ds. H.J. Inkelaar uit Oudenbosch

Ouderling van dienst dhr. D. Burgers

Organist dhr. A. van Muijen

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Joris den Hollander

Koster dhr. C. Bonis

Bloemengroet fam. H. vd Duijn Schouten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (Catechese en Educatie) de tweede collecte is voor het
kerkrentmeesterlijk beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.

KINDERNEVENDIENST
Beterschap Marcus 1: 29-39

Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke
schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral
om het ‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen
gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan
een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de
wereld beter van!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Mw. Aaldijk-van der Zouwen (Zeven Schakels, schakel 6, kamer 161) is geopereerd aan haar heup en is weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mw. van Mourik-van der Stelt (Prins Bernhardstraat 15) ligt in het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht (af-
deling 7, kamer 22)

DEZE WEEK

Maandag 13.30 uur Vergadering HVD

Maandag 20.00 uur Bijbelkring

Woensdag  18.30 uur Jij-Kids

Woensdag  19.00 uur Catechese

Woensdag  20.00 uur Betacursus

Donderdag  14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels , voorganger ds. W. van Laar
Vrijdag 15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk

Vrijdag 20.00 uur RefleXion

BIJBELSTUDIE
De bijbelstudiegroep komt weer bij elkaar op maandag 5 februari om 20.00 uur in Het Anker.

CATECHESE
Woensdag 7 februari is er catechese voor de beide groepen om 19.00 uur in Het Anker.

BETACURSUS
Woensdag 7 februari is de tweede cursusavond.

ZONDAGAVONDSAMENKOMST

Op zondagavond 11 februari is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in "Het Anker”. Het is dan
alweer het begin van de lijdenstijd. Het onderwerp waar we het nu over willen hebben is: “Troost mijn volk!”.
Ik zal weer een korte inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde
zingen we een lied. Na afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten.

Zoals altijd is iedereen weer van harte welkom.

Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl



ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Intochtspsalm Psalm 81: 1, 4 en 8/ Moment van stil
gebed/ Bemoediging en groet / Zingen NLB 975: 1, 2 en 3/ De kinderen gaan naar de kinderneven-
dienst / Gebed om schuldvergeving/ Genadeverkondiging/ Zingen NLB 654: 1, 2 en 4/ Leefregel/
Zingen NLB 654: 6/ Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest/
Schriftlezingen Jesaja 55: 6-9 en Marcus 1: 32-38 / Zingen NLB 272/ Verkondiging/ Orgelspel/
Zingen NLB 939/ Gebeden/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de

gaven/ Zingen EL 279/ Zegen (gezongen amen)

Jesaja 55: 6-9

Marcus 1: 32-38

6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,

roep hem terwijl hij nabij is.

7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen
herzien.

Laat hij terugkeren naar de HEER,

die zich over hem zal ontfermen;

laat hij terugkeren naar onze God,

die hem ruimhartig zal vergeven.

8Mijn plannen zijn niet jullie plannen,

en jullie wegen zijn niet mijn wegen — spreekt de
HEER.

9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.

Evangelische liedbundel 279

Wijj blijven geloven, dat onder miljoenen

de Heer van de schepping een plan met ons
heeft,

waarin zich zijn heil

en mijn twijfels verzoenen

en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat zijn boodschap de mens kan
bevrijden,

hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten,

verlichten, bevrijden,

wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan,
brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar
hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich
bij de deur van het huis verzameld. 34Hij genas
vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel
demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te
zeggen, want ze wisten wie hij was.

35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal
donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep
naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar
Simon en de anderen die bij hem waren, gingen
hem vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden
hadden zeiden ze tegen hem: ‘ledereen is naar u
op zoek! 38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders
heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat
ik ook daar het goede nieuws kan brengen.
Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal,
om buiten onszelf

voor de ander te leven;

ons kleine begin van zijn groot ideaal,

dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt

en 't morgenrood rijst

dat zijn komst met de wolken

verkondigt in duizenden kleuren van licht.



