ZONDAGSBRIEF 52

24 december 2017 20e jaargang, week 52 e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl
Voorganger mw. P. Kranendonk, ‘s Gravendeel

Ouderling van dienst dhr. D. Burgers

Organist dhr. A. van Muijen

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Jules Hoek

Koster dhr. M. de Vries

Bloemengroet fam. G. Ardon

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De
uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk.

KINDERNEVENDIENST
God komt dichtbij Lucas 1: 26-38

God stuurt een engel naar Maria. Hij brengt haar een heel bijzonder bericht: Ze
zal een kind krijgen, de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen, want hij zal
laten zien hoe God mensen redt.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Dhr. P. Lokers (Prins Clausstraat 17) is opgenomen in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal (dialysecentrum, kamer
2A 4).

KERSTNACHTDIENST
Vanavond om 22.00 uur bent u van harte welkom voor de Kerstnachtdienst in onze kerk.
Voorganger ds. G.C. Buijs; ouderling van dienst dhr. J. Oskam; organist A. van Muijen, koster dhr. G. Ardon

DIENST OP 1° KERSTDAG

Ook morgenochtend bent u welkom voor een gezinsdienst op 1° kerstdag

Voorganger ds. G.C. Buijs; ouderling van dienst dhr. D. Burgers; organist dhr. A van Muijen;

koster dhr. C. Bonis. De kaarsen worden aangestoken door Mical van der Waal

Collectes: De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (Kerk in Actie Kinderen in de Knel, zie voor een toelich-
ting van deze collecte ‘t Ankertje blz. 8), de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De uitgangscol-
lecte is voor het onderhoud van de kerk.

DEZE WEEK
Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels

CATECHESE
Deze start weer na de kerstvakantie op woensdag 10 januari voor de oudste groep

ONDERWEG NAAR HET LICHT

Ga vanavond met ons mee kerst vieren tijdens ‘Onderweg naar het Licht’! ledereen is welkom.

17.45 uur: Herders wachten jong en oud op bij:

Schoolplein van basisschool ‘de Boemerang’ (De Meeren), Plein de Donk - bij de Aldi (De Donk) en De Westhoek
(Prins Bernhardstraat)

18.00 uur: Vertrek van de kerstwandeling op zoek naar de ster

Bij de ster zullen we herders, de drie wijzen uit het Oosten en Jozef en Maria met hun bijzondere kindje vinden.
18.30-19.30: Kerstfeest

Kijken en luisteren naar het kerstverhaal in kindertaal in de Rooms Katholieke Kerk.

‘Onderweg naar het Licht’ is een initiatief van de vier kerken in Zevenbergen.

MORGEN KERSTLUNCH

Morgen om 12.30 is de kerstlunch 2017 in het Anker. Als je wilt komen, er is nog een aantal plaatsen. Geef je snel
op! Heb je je al aangemeld: neem dan je smartphone mee (als je die hebt)! Meer informatie op de gele uitnodigin-
gen bij de uitgang! *



ACTIE KERKBALANS

De groep vrijwilligers voor het rondbrengen en ophalen van de kerkbalans is helaas kleiner geworden.Momenteel zijn
we de wijken onder de loep aan het nemen om te kijken of we de wijken efficiénter en kleiner kunnen maken.
Daarom doen wij een dringende oproep voor meer vrijwilligers, vele handen maken licht werk. U kunt u opgeven bij
Ellie van Wing; ellievanwing@ziggo.nl tel 06-30978164. Dick van de Horst Vdhorst67@hetnet.nl tel. 0168-335223

KINDJE WIEGEN

Dit jaar verzorgen we op veler verzoek weer een kleine Kerstviering voor de allerkleinsten (en hun ouders en/of
grootouders). Het Kindje Wiegen zal plaatsvinden op zondagmiddag 24 december om 15.30 uur in de
Bartholomeuskerk en duurt ongeveer een half uur. Tijdens deze viering vertellen we het kerstverhaal en zingen we
bekende kerstliedjes. De kinderen die komen, mogen hun eigen kerstkindje (pop/knuffel) uiteraard meenemen in een
warme doek. Wij vinden het ook leuk als de kinderen verkleed komen als bijv. schaapje of herder. Wij zien uit naar
uw komst!

Namens de Werkgroep Kindje Wiegen Tonnie van Bruinisse

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen / Aansteken kaarsen / Zingen EL 109: 1 en 2/ Stil gebed / Bemoediging en groet/
Zingen Projectlied/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst /Gebed/ Zingen NLB 487: 1, 2 en 3/ Gedicht
Wijs mij de weg naar Bethlehem/ Zingen NLB 482: 1 en 3/ Bijbellezing Lukas 1: 26-38/ Solozang Maria
weet je wel en Breath of heaven Zingen NLB 442: 1 en 2 ( vers 1 solozang, vers 2 allen/ Dankgebed en
voorbeden en Onze Vader/ Muzikaal intermezzo/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/
Collecte (met solozang Who would imagine a King)/ Zingen NLB 506: 1 en 4 Zegenbede (gezongen amen) /
Solozang

Lukas 1: 26-38

26In de zesde maand zond God de engel Gabriél
naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette,
een afstammeling van David. Het meisje heette
Maria. 28Gabriél ging haar huis binnen en zei:
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met

zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap
zal geen einde komen. 34Maria vroeg aan de engel:
‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw

je.” 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden
en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.
30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang,
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister,
je zult zwanger worden en een zoon baren, en je
moet hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man
worden en Zoon van de Allerhoogste worden
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn
vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning

bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt,
heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister,
ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon,
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men
haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar
zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’
38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel
haar weer alleen.

Evangelische liedbundel : 1 en 2

1) Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2) Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood0

geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,

liefde straalt als morgenrood.



