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Ouderling van dienst dhr. D. Burgers

Organist dhr. A. van Muijen

De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Rebekka Burgers

Koster dhr. G.Ardon

Bloemengroet mw. J. de Vries

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ( eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk
beheer. De uitgangscollecte is voor Missionair werk en Kerkgroei

KINDERNEVENDIENST
Ik zorg voor jou Jesaja 40: 1-11

Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze
vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God
woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal
voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

DEZE WEEK

Maandag 13.30 uur Vergadering HVD

Maandag 20.00 uur Bijbelkring

Woensdag 18.30 uur Jij-Kids

Woensdag 19.00 uur Catechese oudste groep

Woensdag 20.00 uur Leerhuis: Begraven of cremeren

Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger mw. B. de Waal-v.d. Vlies
Vrijdag 20.00 uur RefleXion

Zaterdag 19.00 uur Sing-in Noordhavenkerk

BIJBELKRING

De Bijbelkring komt weer bij elkaar a.s. maandagavond 4 december.

De avond begint om 20.00 uur in Het Anker.

Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl

CATECHESE
Woensdagavond 15 november is er catechese voor de oudste groep (klas 3 en hoger middelbaar onderwijs)
van 19.00 tot 20.00 uur in Het Anker.

MIDWINTERAVOND LEERHUIS: Begraven of cremeren?

Dit winterseizoen zal drie keer een leerhuisavond georganiseerd worden over een voor ons, als christenen,
actueel thema. Naast een uitgebreide inleiding is er ook ruimte voor gesprek.

Het thema van de eerste midwinter leerhuisavond is: Begraven of cremeren?

Beide vormen van afscheid komen voor onder christenen. Welke keuzes spelen hierbij een rol? Welke
gedachten zijn er te ontlenen aan de Bijbel en de christelijke traditie? In het verlengde van deze vragen zullen
we ook nadenken over de christelijke visie op de dood, eeuwig leven, wederkomst en de lichamelijke
opstanding. De avond vindt plaats op woensdag 6 december om 20.00 uur in Het Anker.

Leiding en informatie: Ds. Roberto Buijs, 0168851945, dsbuijs@hervormdzevnebergen.nl
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ZONDAGAVONDSAMENKOMST

Op zondagavond 10 december is er weer de maandelijkse samenkomst, om 19.00 uur in "Het Anker”. Het
onderwerp waar we het nu over willen hebben is: “Is er dan niets meer heilig?”. lk zal weer een korte
inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek zullen gaan. Aan het begin en einde zingen we een lied. Na
afloop is er natuurlijk weer koffie of thee en kunnen we verder bijpraten. Zoals altijd is iedereen weer van harte
welkom.

Hartelijke groet, Jan Oskam, telefoon: 325519, mailadres: jan.oskam368@ziggo.nl

SING-IN

Op zaterdagavond 9 december is er een Sing-In in de Noordhavenkerk, Noordhaven 2.

De Sing-In heeft als thema: “Samen bij Eén-om te aanbidden”.

De begeleiding is van “De Band” uit Zwijndrecht en start om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.
ledereen is hartelijk welkom.

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen Psalm 103: 7 en 9/ Moment van stil gebed/
Bemoediging en groet/ Zingen Projectlied/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Gebed om
schuldvergeving/ Genadeverkondiging/ Zingen NLB 377: 1, 2, 3 en 4/ Leefregel/ Zingen NLB 377: 6 en 7/
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezing Jesaja 40: 1-11/
Zingen NLB 23c / Preek/ Orgelspel/ Zingen NLB 442/ VVoorbede, dankgebed, stil gebed, Onze Vader/

De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Zingen NLB 512: 1, 2,3 en 5/
Zegen (gezongen amen)

Jesaja 40:1-11

1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is 7Het gras verdort en de bloem verwelkt

voldaan, wanneer de adem van de HEER erover blaast.
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden Ja, als gras is dit volk.’

uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 8Het gras verdort en de bloem verwelkt,

3Hoor, een stem roept: maar het woord van onze God houdt altijd stand.
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,

effen in de wildernis een pad voor onze God. verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
4| aat elke vallei verhoogd worden verhef je stem, vrees niet.

en elke berg en heuvel verlaagd, Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!
laat ruig land vlak worden 10Ziehier God, de HEER!

en rotsige hellingen rustige dalen. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.

5De luister van de HEER zal zich openbaren Zijn loon heetft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem
voor het oog van al wat leeft. uit.

De HEER heeft gesproken!’ 11Als een herder weidt hij zijn kudde:

6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ zijn arm brengt de lammeren bijeen,

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
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