
                                                                                                                                                   

ZONDAGSBRIEF  39
24 september 2017  20e jaargang, week  39                               e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                  
Voorganger  ds. C.L. de Rooij, Rotterdam IJsselmonde
Ouderling van dienst dhr. J. Oskam 
Organist dhr.  A. van Muijen 
De kaarsen in de lantaarns worden aangestoken door Veerle Mutsaers
Koster dhr. R. Schreurs
Bloemengroet fam. R. Schreurs

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ( eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer.  De
opbrengst van de uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

KINDERNEVENDIENST  

Waar maak je je zorgen om?                                                 Matteüs 6: 24-34         

Maak je je zorgen om geld, om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om 
het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen 
zelfs tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, 
houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel.                                      

                                                                                                                                                                                                    

DEZE WEEK  
Maandag    19.30 uur     Marriage Course                                                                                                                         
Woensdag  18.30 uur    Jij-Kids                                                                                                                                                  
Donderdag 14.30 uur     Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger  ds. A. Slingerland          
Vrijdag        20.00 uur     RefleXion

TIENERCATECHESE                                                                                                                                                      
Woensdagavond 4 oktober is er catechese voor de oudste groep (vanaf klas 3 middelbaar onderwijs) in Het Anker.

BIJBELKRING                                                                                                                                                                          
Al enkele jaren is er binnen onze gemeente jaarlijks een Bijbelkring. Ook dit jaar willen we weer met een groep samen 
komen en met elkaar de Bijbel bestuderen om te luisteren naar wat God door Zijn woord tot ons te zeggen heeft.              
Als kring komen we weer op bij elkaar op maandag 2 oktober. De daarop volgende maanden steeds de eerste maandag 
van de maand. De avond begint om 20.00 uur in Het Anker.                                                                                            
Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 851945, dsbuijs@hervormdzevenbergen.nl 

GEMEENTE GROEI GROEPEN GAAN WEER VAN START                                                                                                 
En u / jij bent van harte welkom om mee te doen! Het thema van seizoen 2017-2018 is ‘Hoop die in ons leeft’. Vanuit de 
eerste brief van Petrus ontdekken belangrijke thema’s voor de kerk en voor de christenen van nu. Samen gaan we hoopvol
achter Jezus aan. De Groei Groepen komen 2 a 3 wekelijks bij elkaar in een huiskamer van één van de deelnemers. Een 
overzicht van de Groei Groepen:                                                                                                                                             
1) Maandag, 20.00 uur Locatie: afwisselend in Zevenbergen / Zevenbergschen Hoek   Leiding: Pauline Kranendonk         
2) Dinsdag, 20.00 uur  Locatie: Zevenbergschen Hoek Leiding: Dingeman en Margreet Burgers                                    
3) Woensdag, ochtend/middag Locatie: Zevenbergschen Hoek Leiding: Hanneke Schreurs en Margreet Burgers                
4) Donderdag, 14.00 uur  Locatie: Zevenbergen  Leiding: Pauline Kranendonk                                                                     
Ter info: bij de maandagavond Groei Groep kunnen er geen deelnemers meer bij i.v.m. de grootte van de groep. Bij de 
andere groepen is zeker nog plaats. De Groei Groep op woensdag komt afwisselend op de ochtend of de middag bij elkaar
en volgt een ander programma waarin meer tijd wordt genomen voor een gezellig samenzijn en het meer willen weten over
het christelijk geloof.                                                                                                                                                              
Heb je interesse om met ons mee te doen? Laat het één van ons weten.                                                                            
Hartelijke groeten van,                                                                                                                                                 
Dingeman en Margreet Burgers (0168-452223 / margreet.burgers@xs4all.nl)                                                                    
Hanneke Schreurs (0168-325511 / hanneke.schreurs@edpnet.nl)
Pauline Kranendonk (078-6835805 / paulinekranendonk@hotmail.com)                            
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ORDE VAN DIENST  
       Welkom en mededelingen / Aansteken kaarsen / Intochtspsalm Psalm  105:1/ Stil gebed , votum en groet/    

Zingen Psalm 105: 3 en 18/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst / Gebod/ Zingen Psalm 139: 1 en 
14/ Gebed / 1e Schriftlezing Genesis 1: 26-31 en Genesis 2: 18-25/ Zingen NLB 788/ 2e Schriftlezing               
1 Korintiërs 7: 12-16/ Zingen NLB 791/  Preek / Orgelspel /  Zingen NLB 969/ Gebed/ Inzameling van de      
gaven/ Zingen NLB 416/ Zegen (gezongen amen) 

        Genesis 1: 26-31

26God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons 
evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de
vogels van de hemel, over het vee, over de hele 
aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27God 
schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld 
van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk 
schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei 
tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk 
de aarde en breng haar onder je gezag: heers over 

de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en 
over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29Ook 
zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten
en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel 
zijn. 30Aan de dieren die in het wild leven, aan de 
vogels van de hemel en aan de levende wezens die op 
de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot 
voedsel.’ En zo gebeurde het. 31God keek naar alles 
wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het
werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

                                        

        Genesis 2: 18-25       

18God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de 
mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken 
die bij hem past. 19Toen vormde hij uit aarde alle in 
het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht 
die bij de mens om te zien welke namen de mens ze
zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, 
zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het 
vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij 
vond geen helper die bij hem paste. 21Toen liet God,
de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en 
terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben 

weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22Uit de rib 
die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de 
HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 
23Toen riep de mens uit:                                                 
‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn 
eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man 
gebouwd.’ 24Zo komt het dat een man zich losmaakt 
van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, 
met wie hij één van lichaam wordt. 25Beiden waren ze 
naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich
niet voor elkaar. 

 

        1 Korintiërs 7: 12-16       

12Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het 
volgende voorschrift: wanneer een broeder een 
ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag 
hij niet van haar scheiden. 13Dit geldt ook voor een 
zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij
haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. 
14Want de ongelovige man behoort dankzij zijn 
vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar

man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw 
kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. 15Maar 
als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar 
gebeuren; in dat geval is de broeder of zuster niet 
gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen 
bent om in vrede te leven. 16Wie weet, u zou uw man 
toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw 
toch redden?
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