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De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ( eigen werk) de tweede collecte is voor het kerkrentmeesterlijk beheer. De
opbrengst van de uitgangscollecte is voor Missionair werk en Kerkgroei

KINDERNEVENDIENST

Moet je horen! Marcus 7: 31-37

Er wordt een man bij Jezus gebracht. Zijn oren zijn dicht, uit zijn mond komt
nauwelijks geluid. Het volk smeekt Jezus om de man de handen op te leggen.
Jezus raakt hem aan en zucht. Hij roept: ‘Ga open!” En het gebeurt. Jezus
vraagt de mensen het niet verder te vertellen, maar zij kunnen hun mond niet
houden. Dit moet je horen!

DEZE WEEK

Maandag 13.30 uur Vergadering HVD

Dinsdag  10.00 uur Vergadering moderamen

Donderdag 14.30 uur Protestantse viering in De Zeven Schakels, voorganger ds. G. C. Buijs,
viering Heilig Avondmaal

KOOR AFGESLOTEN
De komende weken zal het koor zijn afgesloten In verband met de restauratie van de kerk Het vergt te veel tijd om het
schoon te maken. De kerkenraad zal in de voorste bank onder het orgel plaatsnemen.

ZONDAG 17 SEPTEMBER GEZAMENLIJKE STARTZONDAG

met Vredesdienst en warme lunch.

Het is alweer zover! Het is inmiddels traditie geworden dat de gezamenlijke kerken in Zevenbergen, om de twee jaar, aan
het begin van het nieuwe kerkelijk jaar een speciale gezamenlijke dienst en start activiteit organiseren. De organiserende
werkgroepen zijn afgelopen maanden bij elkaar geweest, de opzet zal op een soortgelijke manier zijn als twee jaar gele-
den, namelijk eerst een gezamenlijke dienst die in het teken staat van de Vrede. Daaraan sluitend gaan we gezamenlijk
koffie/thee/limonade drinken en volgt een uitgebreide warme lunch met BBQ in de pastorietuin. Aan iedereen wordt ge-
dacht van jong tot oud!

Voor deelname aan de warme lunch mail naar startzondag7bergen@outlook.com, onder vermelding van uw naam, aantal
volwassenen aantal kinderen of mbv. inschrijfformulier die in alle kerken liggen of uit uw kerkblad. U bent allen van harte
uitgenodigd!  Bij mooi weer graag uw eigen tuinstoel of plaid meenemen!

ZONDAGAVONDSAMENKOMST

Zondag 10 september is het weer de tweede zondag van de maand, dus starten we weer met de samenkomst om 19.00
uur in Het Anker. Het onderwerp waar we over willen spreken is "De naam en titels van God" Zoals gebruikelijk zingen we
enkele liederen en houd ik weer een korte inleiding, waarna we verder over het onderwerp spreken. Na afloop drinken we
koffie of thee en praten bij over de zomer en wat er de laatste maanden allemaal is gebeurd.

ledereen is welkom. Jan Oskam 0168-325519

MARRIAGE COURSE (graag opgeven voor 9 september)

Wil jij investeren in jouw (2, 10 of 30 jaar) huwelijk of relatie? Volg dan de Marriage Course die start op maandagavond 18
september a.s. hier in Zevenbergen in ‘het Anker’. Tijdens 7 inspirerende avonden ontdek je hoe jouw relatie nog sterker
kan worden. Deze cursus volg je met z'n tweeén, je zit ook aan tafel met z'n tweeén.

Met praktische voorbeelden en tools denk je samen na over jullie relatie. Het is een cursus voor elk stel dat op zoek is naar
groei in hun relatie. De cursus legt geen normen op maar geeft jullie handvatten om over belangrijke onderwerpen te
praten en na te denken.

Voor meer informatie zie de pagina’s in het kerkblad of bel/mail Margreet Burgers: Margreet.burgers@xs4all.nl / 0168-
452223. Is oppas vinden een probleem, laat het ons weten, dan zoeken we een lieve oppas onder onze gemeenteleden.
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ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Zingen NLB 23c: 1, 2 en 5/ Moment van stil gebed/ Bemoedi-
ging en groet/ Zingen NLB 8b/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Gebed om schuldvergeving/
Genadeverkondiging/ Zingen NLB 377: 1, 2, 3 en 4/ Leefregel/ Zingen NLB 912: 1,2, 5 en 6/ Gebed om de
opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest/ Schriftlezingen Psalm 1/ Matteis 7: 13-14/
Johannes 14:6/ We luisteren naar Stef Bos/ Preek/ Orgelspel/ Zingen NLB 841/ Voorbede, dankgebed,

stil gebed, Onze Vader/ De kinderen komen terug van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/

Zingen NLB 939: 1 en 3/ Zegen ( gezongen amen)

Psalm 1

1Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,

die de weg van zondaars niet betreedt,

bij spotters niet aan tafel zit,

2maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei.

470 niet de wettelozen!

Zij zijn als kaf

dat verwaait in de wind.

5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.

6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Mattelis 7: 13 en 14

Johannes 14: 6

13Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de
brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar
velen door naar binnen gaan, leiden naar de
ondergang.14Nauw is de poort naar het leven, en
smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten
die te vinden.

6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Toen was geloof heel gewoon van Stef Bos

Mijn vader was van voor de oorlog,
kind van Kuyper en Colijn,
mannenbroeders, orgelklanken,

de Institutie van Calvijn

tijd van werken om de brode,

maar het kon niet met brood alleen,
bidden voor het avondeten,
zondagsrust en nergens heen.

Op een dag werd alles ander

de kerk stond niet meer in het midden,
hij zat daar met gevouwen handen
zag een andere tijd beginnen,

maar hield zich vast aan zijn principes,
man van daden bij het woord,

man van houvast en tradities,

samen zingen in een koor.

Toen was geloof heel gewoon

en onweerlegbaar was de waarheid
van de Vader en de Zoon.

Toen de schaduw van de oorlog
langzaam weg trok uit het land,
land van wolken en van woorden,
land van God en middenstand.

Mijn moeder was van voor de oorlog,
Het leven was nog afgeleid,

altijd binnen grenzen blijven,

God is groot en wij zijn klein.

Heel het leven stond geschreven
van de wieg tot het graf

de rechte weg om niet te dwalen,
je wist altijd waar je was,

maar die tijd van 10 geboden

viel langzaam uit elkaar,

dansen was niet meer des duivels,
alles lag opeens op straat,

vrije liefde, idealen,

een bonte optocht trok voorbij,
een deel van haar wou meegaan,
maar het was niet meer haar tijd.

Toen was geloof heel gewoon

en onweerlegbaar was de waarheid
van de Vader en de Zoon.

Toen de schaduw van de oorlog
langzaam weg trok uit het land,
land van wolken en van woorden,
land van werken en van kerken,
land van God en middenstand.
Toen was geloof heel gewoon.
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